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Terugblik 

Bezoek tentoonstelling Eeuwen Zilver smeden in Lier 
 
Op zaterdag 6 september togen we met een select gezelschap vrienden naar Lier voor een bezoek aan deze 
tentoonstelling. Een bezoek niet voor watjes want we moesten eerst de wolharige mammoet trotseren… 
 

 
 

Maar eens deze hindernis genomen werden we rondgeleid in dit stadsmuseum dat ons een inzicht gaf in de 
geschiedenis van Lier en zijn beroemde zonen zoals Felix Timmermans, Louis Zimmer (die steeds wist hoe 
laat het was) en Isidore Opsomer. 
 
Bijzonder interessant was de tijdelijke tentoonstelling over de zilversmeedkunst. Van eenvoudig lepeltje tot 
peperduur zoutvat, van simpele miskelk tot opvallende reliekhouder. Een handvol zilversmeden maakte 
eeuwen geleden gebruiksvoorwerpen voor de kerk en de burgerij. Indrukwekkend was ook het 600 kilogram 
zware schrijn van de Lierse patroonheilige Sint-Gummarus (of de Gommer zoals de schapenkoppen hem 
noemen) en dat zoals ‘onze’ Rumoldus elk jaar door straffe mannen in processie rondgedragen wordt. 
 



 
 
De gids kruidde de rondleiding met heel wat verhalen en legendes zodat we maar net op tijd waren om aan 
te schuiven aan de mooi gedekte tafel… Of tenminste dat dachten we want helaas was de uitdrukking ‘van 
een schoon gedekte tafel kun je niet eten’ ook hier van toepassing en bleven we op onsze honger zitten. 
Hier eindigde dan ook ons bezoek en we reisden welgemoed en voldaan weer naar onze homesteads. 
 

 
 
Eddy Brouwers 


